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Haaien in 3D
Regen, wind, gurigheid op een vrije
middag. Dan neem je als goede
vader je kind mee naar de bioscoop.
Dat kan het jongetje waarderen.
Het ventje trekt zijn papa mee de
parkeergarage door, de trappen op,
de windgalerij over. Af en toe strui-
kelt hij bijna over zijn broekspijpjes.
Papa heeft hem een televisie be-
loofd. Een héél grote televisie. En
dat wekt onvermoede krachten.
De rij is lang. Er zijn meer vaders
met kinderen. Het jongetje lacht en
wijst eerst, kijkt dan serieus en
grijpt uiteindelijk papa’s hand ste-
vig vast. Wel wat wild, die grote
kinderen.
"U weet dat deze film vanaf 6 jaar
is?" Papa knikt naar de kassajuf zo
van ’ja, komt wel goed joh’. Toch is
6 al gauw het driedubbele van de
leeftijd van het jongetje.
Zaal zeven, 13.30 uur. Het licht gaat
uit, de 3D-brillen op. ’Finding Ne-
mo’. Hoera! 13.35 uur: Het jongetje
gaat bij vader op schoot. 13.36 uur:
Het ventje zet zijn bril af. 13.37 uur:
Hij doet zijn handen voor zijn oren.
13.38 uur: Hij begint te jammeren.
13.39 uur: Het is nu echt schreeu-
wen. 13.40 uur: Papa en zoon lopen
de zaal uit, de trappen af, terug
naar de auto. Weg van de driedi-
mensionaal oprukkende haaien en
andere watermonsters.
De kassajuf zit beneden al klaar.
"Geld terug meneer?"


